24 december 18.00 uur Kerst peuter- en kleuterviering (Thomas Huizen)
We bidden, zingen samen kerstliederen en we luisteren en kijken naar het bekende kerstverhaal van
Dick Bruna. Deze gebedsviering duurt ongeveer een half uur.

24 december 19.00 uur Kerst familieviering (Thomas Huizen)

Veel mensen lijken vergeten waarom we Kerstmis vieren. Terwijl het voor ons christenen toch een heel
belangrijk feest is. We vieren de geboorte van Jezus Christus. Daar gaat het natuurlijk over tijdens de
viering. Aan het einde van de viering ontvangen je een hele bijzondere uitnodiging. Die wil je niet
missen... .\1

24 december 19.00 uur Kerst Gezinsviering (Vitus Blaricum)
Tijdens deze feestelijke gezinsviering wordt het verhaal van de geboorte van Jezus vertelden E“ ™
gespeeld. Kinderen kunnen een zelfgemaakte kerstversiering meenemen en tijdens de viering in de

grote Kerstboom in de kerk hangen.

25 december 15.30 uur Kindje wiegen (Vitus Blaricum)

We komen bijeen rond de kerststal, zingen kerstliedjes, pastor Mikel speelt gitaar, we vertellen het
kerstverhaal en je mag een zelfgemaakte kerstversiering van huis meenemen en in de boom hangen.
Speciaal voor jonge kinderen.

4 januari 09.30 uur Driekoningenviering (Thomas Huizen)

De drie koningen komen naar de pasgeboren Jezus toe om Hem en zijn ouders te feliciteren. Ze nemen
kostbare en bijzondere cadeaus mee. We gaan er een feest van maken en Jezus' verjaardag vieren met
cadeaus. Neem je ook een cadeautje mee voor Jezus? (De cadeaus die jullie meebrengen gaan naar de
voedselbank.) Aan het eind van de viering is er voor alle kinderen een broodje waarvan één met een
boon. Degene met dat broodje wordt de nieuwe koning(in). Na deze viering is de nieuwjaarsreceptie.

4 januari 11.00 uur Driekoningenviering (Vitus Blaricum)

Alle kinderen mogen mee naar de Kindernevendienst waar we het verhaal vertellen over de drie
koningen. Natuurlijk gaan we op zoek naar onze drie koningen en steken we sterretjes aan in de kerk.
Een mooie afsluiting van de kersttijd.




