vandaag
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van morgen



Feestelijk vieren, het hele jaar door
Elke zondag is een feestdag want telkens
opnieuw vieren wij de Eucharistie. Toch zijn er
momenten die extra glans krijgen. Zo was er de
feestelijke Eerste Communieviering, de
installatieviering van onze nieuwe pastores
Koppers en Kaak in april, en de jubileumviering
van kapelaan Palic in september. Ook
Sacramentsdag was bijzonder: met een
processie in stralend weer, waarbij geloof,
gemeenschap en traditie samenkwamen.

Zo laten deze vieringen zien hoe rijk ons

parochieleven is - momenten van geloof,
ontmoeting en dankbaarheid, die we graag met elkaar blijven beleven.

Muziek die verbindt, verdiept en raakt
Ons eigen Ceciliakoor heeft het afgelopen jaar
meerdere nieuwe missen ingestudeerd. Eén
daarvan is zelfs gecomponeerd door een van
onze eigen organisten - een bijzonder teken van
betrokkenheid en talent binnen onze parochie.
Er waren samenwerkingen met andere koren,
optredens van koren en een concertenreeks van
het Blaricum Music Festival. Zo geeft muziek
verdieping, sfeer en verbondenheid, tijdens en
buiten de vieringen, want ‘muziek raakt waar

woorden niet kunnen komen’.

Uitzenden viade TV

Dankzij de live-stream van de zondagsvieringen kan men de liturgie volgen vanuit
huis, zorgcentrum of zelfs vanaf het vakantieadres. Vooral voor wie niet (meer) naar de
kerk kan kamen, is dit een waardevolle manier om toch betrokken te blijven, mee te
vieren en zich onderdeel van de gemeenschap te voelen.

Zo blijven we verbonden - ook op afstand.



Communicatie verbindt ons

Zes keer per jaar ontvangen alle parochianen De
Zaaijer — een kleurrijk en zorgvuldig
samengesteld parochieblad. Veel parochianen
waarderen dit blad om de herkenning, inspiratie
en verbondenheid die het geeft. Voor actuele
informatie over vieringen en activiteiten is er het
tweewekelijkse bulletin Vitalia. Dit ligt achter in
de kerk en wordt ook per e-mail verstuurd.
Daarnaast is onze website, www.vitusblaricum.nl,
altijd bereikbaar. De site is het blijvende en

actuele geheugen van onze parochie.

Zo zorgen deze middelen ervoor dat we

elkaar weten te vinden, betrokken blijven en samen kerk kunnen zijn.

Geloof in alle levensfasen

Binnen onze geloofsgemeenschap is er bijzondere aandacht voor kinderen en
jongeren. Zij namen deel aan onder meer de Eerste Communie, familiezondagen,
gezinsvieringen en bij de processie liepen zij mee als misdienaar, bruidje of jonker.
Tegelijk waren onze pastores nabij op belangrijke momenten van het leven: bij
ziekenbezoek, huwelijken en uitvaarten en bij het toedienen van het laatste

sacrament. Zo wordt geloof gedeeld en gedragen in vreugde en verdriet.

Kerkelijk erfgoed onderhouden
Onderhoud aan kerk, pastorie, begraafplaats en
tuin vraagt tijd, middelen en vakmanschap.
Vrijwilligers doen veel, maar grotere klussen, zoals
dakrenovatie, schoonmaak van goten, ramen en
houtwerk, moeten professioneel worden
uitgevoerd. Dit jaar zijn de tuinkapel en het
eeuwenoude houten altaar opgeknapt met
behoud van originele details. Het altaar is nu
verplaatsbaar en wordt in natte maanden binnen
bewaard. Zo zorgen we met elkaar dat ons

kerkelijk erfgoed veilig, zichtbaar en

toegankelijk blijft voor iedereen.



Uw steun is nodig!

Naast de reguliere kosten voor het levend houden van onze parochie en het
onderhouden van kerkgebouw en pastorie staat de parochie voor een dringende
uitgave: het vervangen van de ketels voor de vloerverwarming. Eén ketel is inmiddels
uitgevallen. Vloerverwarming is niet alleen van belang voor een aangename
temperatuur tijdens de vieringen, maar ook van wezenlijk belang voor het behoud
van het kerkgebouw zelf dat gebaat is bij een stabiel klimaat.

Daarnaast is op veler verzoek in het afgelopen jaar een begin gemaakt met het
aanbrengen van padvast-verharding op de begraafplaats. Hierdoor zijn de paden
beter begaanbaar, ook voor wie gebruikmaakt van een rollator of ander hulpmiddel.
Meer van dit soort verharde paden is een grote wens.

Om samen kerk te blijven hebben we uw hulp nodig.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Weet u dat uw gift aan Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de belasting?

Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl/anbi
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